EEN BEWOGEN LEVEN ONDER DE POLITIEPET ALS:

LEVENSLESSEN in Assen en Nijmegen van
Ed Jissink als mens in het politiepak.

ONTDEK ZIJIN SITUATIES VAN OMDENKEN WAARIN HIJ
FALEN, SUCCES EN LUCHTIGE HUMOR TOONT BIJ HET
WERKEN AAN VERBINDING VAN DE MENS MET DE
OPDRACHT.

Binnenkort verkrijgbaar!

ILLUSTRATIES: TEUNIE VAN DEN OORD-GRANDIA, METEREN.
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DAT WAT HIJ DEED EN (BEWUST) NIET DEED ALS
AGENT EN LEIDINGGEVENDE BIJ TT-RELLEN,
TREINKAPINGEN, HULPVERLENING, DISCRIMINATIE,
LEVENSBEDREIGING, KRAKERSOPROER, ZINGEVING,
LOYALITEITSVRAGEN EN VEEL MEER.

Ed Jissink beschrijft zijn loopbaan waarin hij niet altijd
situaties benaderde zoals verwacht. Als een vis die
tegen de stroom inzwom. Het tegengeluid was voor hem
een vorm van loyaliteit: een opdracht of bevel voerde hij
niet uit als legitimiteit of zingeving onduidelijk was.

Velen noemden hem een ‘mensenmens’ en ‘het geweten
van de organisatie.”’ Onbevangen beschrijft hij wat het
met hem deed, waarvoor hij het deed, hoe hij het deed
en waar het bij hem knaagde.

Met een scherpe pen reflecteert hij over waarheids-
vinding, rechtvaardigheid, collegialiteit, moed, angst,
ethiek, integriteit, transparantie, gedrevenheid,
kwetsbaarheid: zij alle komen aan bod in ruim 125
verschillende voorvallen.

Het boek biedt een unieke inkijk in het politiewerk
met een palet aan leerervaringen waar anderen
baat bij kunnen hebben en waarin de lezer
zichzelf ook kan herkennen. Met hints voor
leidinggevenden en nieuwkomers in de

wereld van veiligheid en bescherming,

insiders van organisatieculturen en alle
geinteresseerden in de politie van Nederland.




